LEEUWARDER COURANT

15 januari 2010, pag. 4

Aan vage boeken over hoe het is om een randstedelijke literaire schrijver

te zijn bestaat geen gebrek, maar zoek in Nederland maar eens een boek met
praktische tips over de techniek van het creatieve schrijven. Niet te vinden volgens
Hella Kuipers uit Leeuwarden. ,,Het is alsof er een kliek bestaat die zichzelf in stand
houdt door lekker mystiek over het schrijven te doen.” En dus geeft ze zelf

cursussen en schreef ze het boek ‘Honderd valkuilen'.

SIETSE DE VRIES

Hoewel een onderzoek van een paar jaar geleden
uitwees dat meer dan een miljoen Nederlanders
schrijven — variérend van dagboeken en een stukje
voor het postduivenblad tot literaire romans - is het
cursusaanbod voor beginnende schrijvers een stuk
bescheidener dan in bijvoorbeeld Amerika. Daar
kunnen studenten op iedere universiteit meedoen
aan een cursus creatief schrijven. Het is dan ook niet
geheel toevallig dat Hella Kuipers in Houston Texas
haar eerste schrijfgroep oprichtte.

De vraag wat schrijven zo leuk maakt, vindt ze moei-
lijk te beantwoorden. .,Als je met een roman bezig
bent, leef je in een andere wereld. Het heeft jets
magisch om die te scheppen. Magisch, maar echt
moeilijk is het niet. Ik zeg altijd tegen mijn cursisten
dat ze hun verhaal als een toneelstuk of een film
voor zich moeten zien en zich in hun personages
moeten inleven als waren ze een acteur.”

Tot haar achtste woonde ze in Leeuwarden, daarna
verhuisde ze naar Heerenveen. Ze studeerde aan de
Bibliotheek Academie, gevolgd door een studie
kunstgeschiedenis in Leiden. Omdat haar man bij
Shell werkte, woonde ze achtereenvolgens in Oman,
Schotland en Amerika. De kans haar studie te gelde
te maken heeft ze nooit gehad.

VERHAALT{ES

Als kind schreef ze aan de lopende band verhaaltjes,
als volwassene kreeg ze de smaak van het schrijven
te palcken toen ze in Oman in de redactie kwam van
het tijdschrift voor Nederlanders. Na haar verhui-
zing naar Schotland, volgde ze bij de LOl een cursus
creatief schrijven.

De volgende halte was Houston. ,,Hoe gaat dat? De
man schuift achter zijn bureau, de vrouw moet maar
zien wat ze doet. Toen heb ik een advertentie ge-
plaatst met de oproep een schrijfgroep te vormen. Ik
kreeg meteen tien reacties.”

Hella Kuipers bedacht de opdrachten en zocht ant-
woorden op gestelde vragen. Daarmee nam ze vanaf
het begin de ol van docent op zich. Wel schreef ze
steeds mee. ,,.Dan wist ik meteen of de opdrachten
wel leuk waren.”

In 2005 keerde ze terug naar haar geboortestad
Leeuwarden. Toen haar eerste sollicitaties als
schrijfdocente niets opleverden, heeft ze een websi-
te geopend. ,,Die had ik nog maar net in de lucht of
ik werd opgebeld door Teake Oppewal van Tresoar.
Of ik een workshop op de provinciale schrijfdag van
2006 wilde verzorgen. Graag natuurlijk. Daar ont-
moette ik Carolien Bloemsaat. Zij vroeg me of ik
haar schrijfcursus bij de Cirkel wilde overnemen.”

Het jaar daarop kon ze bij Welzijn Leeuwarden
terecht om twee cursussen autobiografisch schrij-
ven voor ouderen te geven. Daarnaast coacht ze
mensen die een roman of een boek over een be-
paald onderwerp willen schrijven en begeleidt ze
schrijvers die een cursus of deel daarvan op haar
website www.heldenreis.nl volgen.

STREEKROMAN

Haar kritiek op de meeste schrijfcursussen in Ne-
derland is dat die vrijwel uitsluitend op het schrij-
ven van literaire teksten zijn gericht, ,.Daar probe-
ren ze iedereen in een mal te drukken. Dinsdag had
ik een vrouw die wilde een roman over het leven op
de boerderij schrijven. Dat moedig ik onmiddellijk
aan. De streekroman is nog altijd een populair gen-
re, maar volgens mij worden ze nauwelijks nog
geschreven. Of iemand nu fantasy, thrillers of iets
voor de Bouquetreeks wil schrijven maakt mij niets
uit, als het binnen het genre maar goed is.”

Doel en niveau van de cursisten van Hella Kuipers
zijn heel divers. ,,1k heb laatst ergens gelezen: men-
sen die zeggen dat ze niet kunnen schrijven, heb-
ben bijna altijd ongelijk: mensen die zeggen dat ze

Niets van
volle boekwinkels
aantrekken

Hella Kuipers: ,In andere
kunsten mogen amateurs zich
te buiten gaan aan de meest
uiteenlopende cursussen.”
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fantastisch kunnen schrijven, ook. Ik denk
dat dat waar is.”

Drie jaar geleden werd Hella Kuipers colum-
niste voor de website van Trouw en begon ze
aan de serie ‘Honderd valkuilen' voor begin-
nende schrijvers. Toen ze aan de zeventigste
valkuil toe was, werd de site wegbezuinigd.

Daarna heeft ze, naar haar oorspronkelijke
plan, de serie afgemaakt. Ze bood het boek
‘Honderd valkuilen’ aan bij uitgeverij Augus-
tus. ,,Maar ze wilden het niet, want ze geven
geen boek met tips uit, zeiden ze.”

Typerend voor Nederland, vindt Hella Kui-
pers. Wel vage boeken uitgeven over hoe je

HEeLLA KUIPERS HELPT
BEGINNENDE SCHRIJVERS

een literaire grachtengordelauteur wordt, maar
een boek over hoe je een goed verhaal of een goe-
de roman schrijft, zoek je tevergeefs. , Het is heel
gek: in andere kunsten mogen amateurs zich te
buiten gaan aan de meest uiteenlopende cursus-
sen, maar iemand die wil schrijven moet het wiel
opnieuw uitvinden of het van nature maar kun-
nen.”

Ze heeft niet de moeite genomen een andere uit-
gever te zoeken. Mensen die *Honderd valkuilen’
willen lezen, kunnen het bij Hella Kuipers bestel-
len en het als pdf-bestand downloaden op e-reader
of computer.

HELD

Behalve van haar eigen ‘Honderd valkuilen' maakt
ze bij haar cursussen gebruik van het boek ‘The
writer’s journey’ van Christopher Vogler. jaren-
lang *story consultant’ bij Disney. Vogler legt in
zijn boek de structuur van de grote mythische
verhalen bloot. Hij legt uit hoe een held eerst uit
zijn gewone wereld wordt losgerukt, zich vervol-
gens ondanks alle twijfels toch in het avontuur
stort, zich met hulp van een mentor door de eer-
ste beproevingen heenslaat en na heel veel tegen-
stand en tegenslag terugkeert naar zijn eigen we-
reld.

Hella Kuipers: ,, De heldenreis is een heel handig
hulpmiddel bij het vertellen van een verhaal. Veel
beginnende schrijvers zijn te navelstaarderig,
geven zich over aan hun innerlijke roerselen zon-
der dat er wat gebeurt. Het schema van de helden-
reis dwingt je tot handelingen en tot het beden-
ken van heel verschillende personages, zodat die
niet allemaal een verlengstuk van jezelf zijn.”

‘Wie vandaag de dag een boekwinkel binnenstapt,
wordt getroffen door het immense aanbod aan
steeds weer nieuwe boeken. Moet je niet heel erg
overtuigd zijn van je eigen talent om daar nog iets
aan te willen toevoegen?

Hella Kuipers: ,,Ik denk dat je dat idee moet losla-
ten. Net zoals je het idee dat je bij wilt blijven
moet loslaten: als je dat niet doet lees je alleen
nog maar wat de grote Nederlandse schrijvers
produceren en loop je heel veel prachtige boeken
van buitenlandse auteurs mis. Als je schrijven het
leukste vindt dat er is of als je een verhaal beslist
wilt vertellen, moet je schrijven zonder je iets van
die volle winkels aan te trekken.”

MOEILYK

Haar eigen debuutroman ‘Brandsporen’ heeft ze
naar acht uitgevers opgestuurd, telkens zonder
resultaat. ,.Dan merk je hoe moeilijk het is om
boeken uitgegeven te krijgen die geen literatuur
zijn, maar die alleen een mooi verhaal vertellen.
Dat is typisch Nederlands. Vroeger had je schrij-
vers als Anthony van Kampen en Jan de Hartog,
maar die vind je haast niet meer.”

Toen het bij een reguliere uitgever niet lukte, is
Hella Kuipers naar Elikser in Leeuwarden gestapt
dat boeken tegen betaling uitgeeft. ‘Brandsporen’
=~ een roman over een vrouw die tijdens de restau-
ratie van een door blikseminslag getroffen kerk op
een Fries dorp entdekt waarom ze zo bang voor
vuur is - is sinds mei te koop.



